B NEEM EEN
PERSONAL
SHOPPER

Suzi Vasques Dias is personal
shopper. Ze kleedt mensen aan.

Speurt de kledingkast door en ‘Kijk eens’, zeggen ze dan, ‘wat een leuk rokje.
. g Echt een heel leuk rokje.” Zinloos. Wat de ver-
winkelt. Op zoek naar een nieuwe koper leuk vindt, is totaal irrelevant.

‘Het eerste wat ik doe bij een nieuwe klant, is
opschrijven wat voor indruk hij of zij op mij
maakt. Vaak is dat heel duidelijk. Daar hoef je

eigen stijl.

‘Het gaat niet om mode. Ook niet om geen psycholoog voor te zijn. Intuitie en men- -
wat ik als personal shopper leuk of senkennis zijn voldoende. Er komen dan allerlei
nietleuk vind. Het gaat om wat je uit- steekwoorden op papier te staan: fris, stoer,
straalt en om wat je uit wilt stralen. sterk, warm, serieus.

‘Soms loop ik in de stad en zie ik zo’n ‘Dat is het uitgangspunt voor een nieuwe gar-
vrouw met een hele dikke kont. Witte derobe. De buitenkant moet spice geven aan
legging, string eronder en alle putjes iemands karakter. Kleding zo uitkiezen, dat het
zichtbaar. Spuuglelijk. Maar kijk ik de persoonlijkheid ondersteunt. Als je weet hoe
dan naar de voorkant, dan zie ik een je overkomt, en wat je wilt uitstralen, dan kun

opgeheven kin. Zo trots als een pauw. je daarmee spelen. Elementen daarvan kun je be-
‘Niks meer aan doen, denk ik dan.Dat  nadrukken of juist compenseren. Dat geldt ook

meen ik uit de grond van mijn hart. voor je lichamelijke sterke en zwakke punten.
Als je uitstraling sterk is, kun je voor ‘Een vrouw met grote borsten komt vooral vrou-
mijn part een vuilniszak aantrekken. welijk en sexy over. Maar ze is veel meer dan dat.
Prima. Ze is ook slim, zakelijk, grappig, noem maar op.
‘De mensen die naar mij toe komen, Als zij een strakke coltrui koopt, omdat dat in
worstelen met kleding en uiterlijk. Ze hetlaatste modebeeld past, zien haar borsten er
zijn vaak blijven hangen in heel veili- helemaal huge uit. Dat ze vrouwelijk is, hoeft ze
ge, saaie keuzes. Terwijl dat helemaal juist niet te onderstrepen met haar kleding. Dat
niet past bij wie ze zijn, geen recht doet haar lichaam al.

doet aan hun eigenheid. ‘Vroeger was het simpel: als je de mode volgde,
‘Ze willen dat wel veranderen, maar hoorde je erbij. Deed je dat niet, dan was je een
weten niet hoe. Zijn daar onzeker buitenbeentje. Nu wil iedereen juist meer een
over. Door de overdaad aan mode zien buitenbeentje zijn. Niet waanzinnig uit de pas
ze door de bomen het bos niet meer. lopen, maar wel eigenheid uitstralen. Kijk mij:
Ze proberen eens iets anders, kopen ik ben uniek.’

een blouseje dat op de etalagepop heel
leuk staat. Thuis blijft het in de kast
hangen. Een miskoop. Het past niet
bij ze. Niet bij hun persoonlijkheid,
niet bij hun lichaam.
‘Winkelpersoneel biedt meestal geen
uitkomst. Zij gaan uit van hun eigen
smaak en dringen die aan klanten op.

Fofd Mieke Meesen
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